
 

A: O!  

B: Ja?  

A: Tandenborstel?  

B: Tuurlijk.  

A: Paspoort?  

B: Hm hm.  

A: Verzekeringspapieren?  

B: Ja.  

A: Telefoon?  

B: Ja. 
Heb ik.  
Ook. 
Heb ik ook.  

A: Goed zo.  

B: Ja. 
Komt goed.  

A: Tuurlijk. 
Ik maak me ook geen zorgen.  
Hoor.  

B: Ja.  
Nou...  

 

 

 

A:  Jij ook niet.  
Toch?  

B: Ja. 
Nee.  
Natuurlijk niet.  

A: Bel je?  

B: Ja. 
Bel ik.  
Ik bel.  
Ja.  
Ik bel je.  

A: Oké dan.  
Gelukkig maar.  

B: Ja.  

A: Ja. 
Oh!  
Nee...  
Wacht!  
Nee, nee.  
Nee.  
Wacht.  

B: Wat?  

A: Laat maar.  
Het is niks.  
Stom. 
Sorry. 
Veel plezier.  

A: Ja.  
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A: niet bewegen 

 (stilte) 

 Ik zei 

 Niet bewegen 

B: dat kan niet schat 

 Ik ben aan het afwassen 

A: je begrijpt het niet 

 Ik heb een mes vast 

B: wees daar maar voorzichtig mee 

A: nee je begrijpt het verkeerd 

 Ik 

 Heb 

 Een mes vast 

 Snap je? 

B: ja dat zeg ik 

 Kijk maar uit dat je jezelf niet snijdt 

A: je moet beter naar me luisteren 

 Ik kan je elk moment neersteken 

B: je weet dat ik het niet leuk vind wanneer je zulke grapjes maakt 

A: ik maak geen grapje 

 Ik zeg het nog één keer 

 Ik 

 Heb 

B: en nou ophouden met die onzin 

 Theedoek pakken en afdrogen 

A: sorry 
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 (Er zitten mensen (of..?) achter het kind van A aan. A heeft het voor de deur bij B gelegd, maar 

zich bedacht. Ze stormt bij B naar binnen die het kind net vast heeft)  

 

A:  Verstop het, snel. Ze komen eraan. Ik heb het voor de deur gelegd, maar ze zijn nu zo 

dichtbij.  

B: Wie komt eraan, wie zijn ze?  

A:   Vraag niet zoveel, ze komen het kind hier zoeken.  

B:   In mijn huis hebben ze niets te zoeken, waarom heb je hem weggedaan? Dat is een 

zonde.  

A:   Ze komen eraan, van achter die bomen. Ik had niet moeten weglopen, nu zijn ze 

kwaad. Wat moet ik doen?  

B:   Jezus Maria! Ze komen eraan!  

A: Ze zitten achter het kind aan.  

B:  En als ze binnenkomen?  

A:   Je mag het ze niet geven. Zeg dat het van jou is.  

B:   Ja.  

A: Ze maken het dood, als je ze het geeft.  

B:  Ja, maar als ze me niet geloven?  

A:  Als je het hard genoeg zegt...  

B: Ze branden ons huis boven ons hoofd af.  

A:   Daarom moet je zeggen dat het van jou is. 

(B knikt.)   

Schud niet zo met je hoofd en bibber niet zo, dat zien ze.  

B:   Ja.  

A:   Hou op met je ‘ja’, ik kan het niet meer aanhoren.  

B:   Ja.  

A:   Beloof dat je zegt dat het van jou is.  

B:   Ja.  

A: Daar zijn ze. 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